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Foto van de maand

Eenzaam , maar niet alleen?

Een aantal weken geleden bezocht ik een verre kennis, die in de coronatijd weduwe was geworden. Tijdens de koffie vroeg ik haar 
hoe het ging zonder haar man, met wie ze een bloeiend bedrijf had opgebouwd in Griekenland. Ze vertelde me dat ze zich zo alleen 
voelde in hun huis in Griekenland, maar ze was absoluut niet eenzaam. Ook in Nederland kwam ze erachter dat al haar vriendinnen 
nog werkten, zodoende zat ze overdag weer alleen, maar niet eenzaam. Op de terugweg kwam ik er niet uit of ze toch echt niet 
eenzaam was. 
Ik heb de vraag voorgelegd aan ChatGPT: 
Kun je voor mij een half A-4tje schrijven over “alleen” en “eenzaam” in het licht van iemand die weduwnaar of weduwe is en over je alleen 
voelen in een groot gezelschap. Wat zijn de kenmerken van eenzaamheid en je alleen voelen? Max 200 woorden.

Het antwoord van ChatGPT binnen 3 seconden:

Alleen en eenzaam: een verschil dat telt 
Voor iemand die weduwnaar of weduwe is, voelt alleen zijn vaak anders dan zich eenzaam voelen. Alleen zijn betekent dat je fysiek 
zonder gezelschap bent, bijvoorbeeld doordat je alleen woont of even geen mensen om je heen hebt. Het kan ook rust en ruimte 
bieden om na te denken of te herstellen. 
Eenzaamheid is een dieper innerlijk gevoel dat zich kan voordoen, zelfs als je in een druk gezelschap bent. Het is het gevoel dat je 
niet echt verbonden bent met anderen, dat je niet begrepen wordt of dat je een gemis ervaart dat niet vervuld wordt. Voor een 
weduwnaar of weduwe kan het verlies van hun partner een grote bron van eenzaamheid zijn, zelfs in een menigte. Het gemis van 
die speciale band kan heel intens zijn.
Kenmerken van eenzaamheid zijn gevoelens van verdriet, leegte en het gevoel niet gehoord of gezien te worden. Het kan zich uiten 
in een verlangen naar dieper contact en gevoelens van isolatie. Alleen voelen is vaak een fysieke toestand, terwijl eenzaamheid meer 
emotioneel is. Het is belangrijk te weten dat je niet alleen bent in je gevoelens en dat steun altijd mogelijk is.

Met groet en verbazing over hoe gemakkelijk dit gaat, vanaf de fiets,      
John Oosterhuis  (john.oosterhuis@xs4all.nl)

Voorpagina: Rinus van Loo als pastoor Martinus uit Weert (pagina 12)
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GEBRUIK JE VERSTAND

‘Je moet je verstand gebruiken’. Dit wordt vooral gezegd door ouders tegen hun opgroeiende kinderen. Dan gaat het 
bijvoorbeeld over roken, over sociale media, over teveel drinken, over keuzes rondom school en werk, over relaties. 
Maar jongeren denken dit ook wel eens over hun ouders. Wat het geloof van hun ouders betreft bijvoorbeeld. (En overi-
gens denken niet alleen jongeren zo.)
‘Als er een God bestaat, zou de wereld er toch heel anders uit zien?’ En: ‘de wetenschap heeft zoveel bewezen en 
ontdekt. Wonderen en dergelijke kunnen tegenwoordig verklaard worden. Gebruik je verstand!’

Geloof en verstand hebben een ingewikkelde relatie. Er wordt vaak gezegd dat als je gelooft je je verstand beter even 
uit kunt schakelen.
Wat mij betreft: geloven is aannemen dat iets waar is op basis van een sterk gevoel. Dat gevoel kan bijna lijken op een 
vorm van ‘zeker weten’, maar echt ‘zeker weten’ is het nooit. 
Zo is dat met meer dingen. Liefde tussen mensen bijvoorbeeld. Liefde valt nooit te bewijzen en toch geloven we in 
liefde. Liefde is vooral een kwestie van gevoel. Maar daarom moet je je verstand nog niet uitschakelen. Gevoelens zijn 
soms ook heel erg onbetrouwbaar. 
Zo kun je ook het geloof zien. Het valt niet te bewijzen dat er een God is die om ons geeft. Maar je kunt het wel voelen, 
voor je gevoel bijna zeker weten zelfs. Net als liefde is geloven in de eerste plaats een kwestie van gevoel. Moet je in 
het geloof je verstand dus maar thuis laten? Nee! Je moet je verstand juist gebruiken. Om te kijken of je gevoel je niet 
voor de gek houdt. Je kunt namelijk van alles geloven. Als je je verstand niet gebruikt kun je zelfs de meest ongelooflijke 
dingen geloven. Op den duur kom je dan toch bedrogen uit. Net als bij de liefde. 

Geloven met je gevoel, daar begint het mee, maar met je verstand ga je na of je jezelf niet voor de gek aan het houden 
bent. Je kunt niet alles geloven. Sommige dingen zijn gewoon niet waar. 
Niemand kan Gods bestaan bewijzen. Je kunt Gods bestaan alleen ‘geloven’. Vanuit je gevoel en met behulp van je 
verstand.
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Velserbroek
Kruispunt

Zomervakantie op komst

Nog even en we gaan de vakantieperiode weer in. Een periode 
waarin er aanmerkelijk minder bezoekers in de kerk komen. Dat 
is ook de reden dat we in de zomerperiode een aantal weken 
om en om gaan kerken in Het kruispunt of in De Dorpskerk. 
Let op de wekelijkse afkondigingen in de kerk waar de dienst is 
of kijk op de website van de kerk.

Na de vakantieperiode komt de startzondag er weer aan en 
die wordt dit jaar voorbereid door een klein groepje mensen 
samen met ds. Gilda Polderman. De startzondag is op 21 
september in De Dorpskerk. Meer informatie volgt.

In de werkgroep eredienst denken we weer vooruit. Na de 
zomer wordt het tijd om na te denken over enkele speciale 
diensten, zoals de Gedachtenisdienst en zelfs voor de Kerst 
worden al ideeën uitgewisseld, maar daarover later meer. Eerst 
genieten van de zomer.

Als u erop uittrekt dan een goeie reis en kom gezond weer 
terug. Als u thuisblijft dan kunt u van andere dingen genieten, 
hoop ik. 

Ben je net geslaagd voor een examen, dan even feestvieren 
en dubbel genieten. Veel gezondheid en we zien elkaar weer.

Adriaan Rensen (eredienst).

Bij de diensten in Het Kruispunt
De tijd na Pasen

In de dienst van 25 mei 2025 ging ds. Harmen de Vries voor. 
Voorafgaande aan deze dienst werd medegedeeld dat het 
contract van Harmen gelukkig is verlengd tot eind 2025. Daar 
zijn we heel blij mee, want voorlopig is er nog geen nieuwe 
vaste predikant. De nadruk van de werkzaamheden voor 
Harmen zal liggen op het pastoraat, maar ook zal hij een paar 
keer extra in de dienst voorgaan.

Op 25 mei werd gesproken over de tijd na Pasen; de tijd na de 
opstanding van Christus en gelijktijdig zijn naderende vertrek, 
omdat Hemelvaart er aan zit te komen. Opnieuw afscheid 
nemen dus. Gelezen werd uit Ezechiël 37, waar de boodschap 
al doorklonk dat God bij ons zou komen wonen.  In het Oude 
Testament was dat wonen in de tabernakel . (Gods Heiligdom). 

Daarna werd verder gelezen uit Johannes 14 over de pleitbe-
zorger (parakletos) die bij ons zou komen. De pleitbezorger is 
eigenlijk niet een vertaling die de lading dekt. Het zou moeten 
zijn: iemand die er bij geroepen wordt om te helpen. Dat is de 
Geest van God. Alles wat Jezus tijdens zijn verblijf op aarde had 
verteld zou in herinnering worden gebracht bij de discipelen, 
na het heengaan van Jezus. Zo werd achteraf pas begrepen 
wat Jezus met vele gesprekken bedoeld heeft.

Na het overlijden van een dierbare blijft er een donker gat in 
ons leven achter. We missen die persoon. De leegte bij het 
naderende vertrek van Jezus zal opgevuld worden. Daarover 
spreekt Jezus met zijn discipelen. De vulling die de leegte zal 
gaan vullen zal een meerwaarde hebben.  Dat is de parakletos 
die de woorden van Jezus in herinnering zal brengen en rich-
ting gaat geven aan het leven om in het spoor van Jezus te 
kunnen blijven.

De Geest komt niet alleen. Er komt iemand mee en dat is Jezus 
zelf. Jezus laat zich bij herhaling korte tijd zien na zijn opstan-
ding, bij verschillende personen. Jezus komt blijvend terug 
in de gedaante van de Heilige Geest / de parakletos, als de 
verrezen Heer.

De Vader zelf komt ook mee, met Jezus en de Geest, waarmee 
de liefde van God wordt uitgestort in onze harten.

Een schitterende uitleg bij dit verhaal en wat een prachtige 
koppeling is hier gevonden tussen het Oude Testament en het 
Nieuwe Testament, waaruit opnieuw blijkt dat je het Nieuwe 
Testament niet los kunt zien van het Oude Testament. Dit zagen 
we ook al met het Kerstverhaal, maar ook met het verhaal dat 
bij Goede Vrijdag hoort.

Met Hemelvaart (29 mei) ging Anouk Helmich voor in een 
dienst bij ons in Het Kruispunt. De broeders en zusters van de 
Dorpskerk waren te gast bij ons.

Anouk begon met een afbeelding van een rolstoel waarop 
iemand (een Engelse kunstenaar) gezeten was. Maar de 
rolstoel zweefde onder water. Wat kon hier de betekenis van 
zijn? De een vond het een beetje luguber. Is er iemand aan het 
verdrinken? De ander zag er een rolstoel in die onder water 
goed bestuurd kon worden en degene die er op zat kon vrij 
bewegen in het water en had een zuurstofmasker op om 
adem te kunnen halen. 
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Je kon er ook iemand in zien die tussen Hemel en aarde vrij kon 
bewegen, ook al kende het lichaam beperkingen. Die beper-
kingen waren hier geen belemmering.

Gelezen werd uit Jesaja 52 en 53.  Het ging o.a. over wie kan 
geloven wat wij hebben gehoord? Als een loot schoot hij op 
onder Gods ogen, als een scheut uit dorre grond. Onopvallend 
was zijn uiterlijk, hij miste iedere aanblik …… Hij werd veracht, 
door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende 
en met ziekte vertrouwd was….. 

Hij was het die ons lijden op zich nam…. De straf die hij onder-
ging bracht ons vrede. 

Daarna volgde een lezing uit de Handelingen der apostelen 
over de daden en het onderricht van Jezus, die beschreven 
werden tot de dag waarop Hij in de Hemel werd opgenomen, 
nadat de apostelen een opdracht hadden gekregen en waarbij 
Hij sprak over de Heilige Geest die over de apostelen zou 
komen. 

De uitleg ging over hoe wij denken over een opname in 
de Hemel. Wij denken dan aan onze ziel die opgenomen 
wordt. Jezus steeg op naar de Hemel met een lichaam met 
de verwondingen van het kruis. Jezus liet zich aanraken na 
Zijn opstanding, zodat ze zijn verwondingen konden zien en 
voelen. (Thomas). 

Mensen met beperkingen zijn geen gebroken mensen, maar 
mensen met volwaardige dragers van het beeld van God. 
Anouk had gesproken met iemand met een verstandelijke 
beperking, die had gezegd: Een beperking heb ik al mijn hele 
leven. God heeft mij zo bedacht. Als ik naar de Hemel ga heb ik 
nog steeds mijn beperking. En zo hoort het.

Jezus verschijnt na Zijn opstanding als een gehavend iemand. 
Met die littekens stijgt Hij op naar de Hemel. God stelt zich 
hier uitermate kwetsbaar op. Wellicht vraagt God hierdoor om 
anders naar onszelf te kijken. 

Wat is er mis met onze samenleving dat sommige mensen 
daar kennelijk niet goed inpassen? Ze voldoen niet aan onze 
normen. Dat wil de Engelse kunstenaar ons ook laten zien in 
de rolstoel. De samenleving sluit haar op deze wijze uit, maar 
zij zelf laat zien dat ze alles kan of bijna alles.
De littekens van Jezus zijn ook ons verhaal. Iedereen wordt 
ergens in het leven geconfronteerd met de kwetsbaarheid van 
ons lichaam en / of ziel. Het leven brengt littekens op ons aan, 
zowel op de ziel als op het lichaam.

De Hemel wordt zo een plek waar littekens worden herkend en 
erkend en gedragen in liefde. 

Misschien moet de kerk een plek zijn waar niet kracht maar 

kwetsbaarheid de norm is. Waar we littekens kunnen delen 
met elkaar. Iedereen is deel van het lichaam van Christus. We 
mogen niemand uitsluiten. God accepteert iedereen en dat 
zouden wij op z’n minst ook moeten proberen.

Op 1 juni was ds. Jan Seeleman te gast bij ons. Deze zondag 
noemen we wezenzondag.

Er werd gesproken over de betekenis van de Geest. Het gaat 
om wat een bepaalde stroming in jou teweeg brengt. Het 
evangelie van Johannes stond centraal met de woorden dat 
Jezus de mensen bij zijn vertrek niet als wezen achter zou 
laten. Er kwam een helper voor terug. 

Jezus kwam vrijwel niet buiten de grenzen van het Joodse 
volk en Paulus zorgde voor een verspreiding van het evangelie 
over de wereld. Paulus was eerst een grote vervolger van de 
christenen totdat de stem van Jezus klonk vanuit de Hemel. 
Waarom vervolg jij mij? Vanaf dat moment gaat Paulus een 
nieuw leven leiden. Hij werd de grootste leermeester van de 
andere volkeren. Er ontstonden diverse stromingen in de kerk 
(Petrus en Paulus). Ook nu nog zien wij verschillen tussen de 
kerken en iedereen zegt dat hun kerk de ware kerk is. Er was en 
is dus onenigheid binnen de kerk. Tot op de dag van vandaag 
zijn er geschillen tussen de kerken en we moeten bruggen 
slaan. Het Johannes evangelie gaat uit van de liefde en de 
Geest van God, die mensen aanspoort om te blijven zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden. Je kunt niet stilstaan in het geloof. 
Je moet er mee aan de slag. Dat was de boodschap van deze 
zondag. We bidden voor de Geest die mensen mag inspireren.

8 Juni was het Pinksteren. Ds. Kick Bras ging bij ons voor in een 
gebouw dat een rode gloed uitstraalde vanuit de ronding. Het 
liturgisch kleed was rood en ook de voorganger droeg de kleur 
rood. De vuurgloed van Pinksteren. 

Handelingen 2 stond centraal. Het Pinksterfeest waarbij een 
geluid als een windvlaag klonk en een vuurgloed neerdaalde 
op de discipelen. Jezus had ook gezegd dat Hij zou dopen met 
vuur. Iedereen kon tijdens het Pinksterfeest horen spreken in 
de eigen taal waar men ook vandaan kwam. De eerste chris-
tengemeente kwam bij elkaar en men was vol vuur en geest-
drift.

Bij de uitleg ging ds. 
Kick Bras uit van het 
schilderij zoals hier-
naast weergegeven.
Schilderij van 
Japanse schilder 
Soichi Watanabe: 
The Bamboo-Emp-
tiness-Flexibili-
ty-and-The Holy Spirit
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De schilder geeft hier een christelijk thema weer van drie 
stevige bamboe zuilen met daar omheen buigzame jonge 
loten en blaadjes die op de wind bewegen. De 3 zuilen geven 
de basisprincipes van ons geloof weer: de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest. 

Wij zijn de blaadjes. De blaadjes kan men ook voorstellen als 
tongen. Iedereen sprak in een taal die door iedereen verstaan 
kon worden. De heilige Geest zorgt voor de buigzaamheid van 
de dunne loten; voor verbindingen.

We leven in een individualistische wereld. Ieder voor zich. Het 
geloof wordt niet meer gevoed. We komen steeds minder bij 
elkaar om samen na te denken over het Woord van God en om 
samen de dienst te beleven. 

De kerk moet wel een beetje flexibel zijn, zoals de jonge loten 
op het schilderij. We moeten echter niet met alle winden 
meewaaien maar wel buigzaam zijn.

Ds. Kick Bras ging ook in op de betekenis van Pinksteren. Het 
is van oorsprong een Joods feest. Het was een oogstfeest, 
maar ook de 50ste dag na Pesach. (Ook scheppingsdag). We 
denken dan aan de Geest, die ook over de akkers waait en alles 
opnieuw tot leven laat komen. Ook denkt Lukas hierbij aan 
Mozes die de berg op ging om daar van God de stenen tafelen 
met de 10 geboden te ontvangen.

Er is helaas veel weggevallen binnen ons geloof. Lezen uit de 
Bijbel aan tafel. Bidden aan tafel en/of voor het slapen gaan. We 
hebben de Geest nodig om weer geïnspireerd te raken.
De zuilen op het schilderij geven waarden aan waar we aan 
vast kunnen houden. We moeten buigzaam zijn om de Geest 
te kunnen ontvangen.

Jezus liet zijn discipelen niet alleen achter, de Geest kwam in 
hen wonen.

Anne Brummelkamp sloot de preek af met het prachtige Jesu, 
bleibet meine Freude. Bach (BWV 147).

Bij de preek kwam overigens ook aan de orde dat we als gezin 
niet meer vaak allen aan tafel gaan en gezamenlijk de maaltijd 
gebruiken en dat er in veel gevallen niet uit de Bijbel wordt 
gelezen en dat de mobiele telefoon ons leven bepaalt.
Wist u trouwens dat u ook uw voordeel kunt doen met de 
mobiele telefoon. Deze kan ook een nuttige functie hebben 
aan tafel of op een ander moment. Het is mogelijk om een app 
te downloaden (Bijv. Mijn Bijbel of Online Bijbel), waarmee u de 
Bijbel altijd bij u heeft. Voor sommige apps moet eenmalig een 
klein bedrag worden betaald, maar dan heeft u de Bijbel altijd 
op zak en er kunnen zelfs meerdere vertalingen geraadpleegd 
worden om teksten te vergelijken. Toch handig.

Nog even terugkomend op Anouk die ook een verwijzing 
maakte naar de Bijbel waaruit vroeger werd voorgelezen en 
waarin prachtige platen stonden, die je nooit meer vergeet. 
Anouk vermeldde de Hemelvaart met een prachtige plaat 
dat je Jezus in de wolken zag verdwijnen en het is waar: Die 
verhalen, die vaak op menige school ook werden verteld, 
vergeet je nooit meer. U kent vast nog wel de verhalen uit de 
kinderbijbel van W.G. van der Hulst. 

Ik heb die Bijbel altijd bewaard. Herinneringen komen boven 
als je daarin bladert. De wereld is tegenwoordig een harde 
werkelijkheid, maar die Bijbelse herinneringen zijn als zalf op 
de wonde. 

Adriaan Rensen (eredienst).

Bedankt
Graag wil ik, namens vele weeskinderen in Maragua - 
Kenia iedereen van de kledingbeurs van Het Kruispunt 
bedanken voor de geschonken kinderkleding.
Onlangs heb ik de kleding meegenomen naar de wees-
kinderen die wij al jaren de kans geven om 
basis- en middelbaar onderwijs te volgen in een veilige 
omgeving met voldoende eten en een onderdak.

Met vriendelijke groet
Dirk van Schravendijk

Stichting Vihda Nederland
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Kruispunt, pastamaaltijd voor ouderen
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In memoriam Kees de Wit

Op 18 februari is, na een langere tijd van ernstige ziekte, van ons heengegaan Cornelis (Kees) de Wit, 
in de leeftijd van 87 jaar.
Kees de Wit werd geboren in Rotterdam-Zuid, waar hij als kleine jongen de oorlog meemaakte, en 
verhuisde als kind met zijn ouderlijk gezin naar Velsen-Noord. Tijdens zijn werkzame leven was hij 
werktuigbouwkundig tekenaar bij de Hoogovens. Met zijn vrouw Guda kreeg hij drie zonen. Na zijn 
vervroegde uittreding uit zijn werkkring kon hij zich wijden aan zijn vrouw, met wie hij vele binnen- 
en buitenlandse fietstochten maakte, en aan zijn kinderen, klein- en later achterkleinkinderen. 

Daarnaast had hij de handen vrij voor zijn grote hobby: het bouwen van schaalmodellen van boten en treinen, hetgeen hij met 
grote precisie en kundigheid deed. Kees was een rustige, zorgzame man met een luisterend oor. In zijn afnemende gezondheid 
vertrouwde hij zich toe aan zijn hemelse Vader. We hebben hem begraven op begraafplaats De Biezen, in vertrouwen op God die 
alle dingen nieuw maakt.

Harmen de Vries

In memoriam Paula van Dijk

Op  9 mei is van ons heengegaan Paulina (Paula) van Dijk-Knulst, in de leeftijd van 93 jaar. 
Paula van Dijk-Knulst werd geboren in een orthodox-hervormd Zeeuws gezin. Ze ontworstelde zich aan de benauwdheid van 
het dorp waarin ze opgegroeid was en ontwikkelde zich, met behoud van haar geloof, tot een vrouw die ruimdenkend was 
naar anderen toe. Zij had een innerlijke drang om te dienen, die al vroeg zichtbaar werd in haar werk als verpleegkundige in een 
psychiatrisch ziekenhuis, en later in haar zorg voor en meeleven met velen, niet in het minst haar man, haar drie kinderen en haar 
klein- en achterkleinkinderen. Jarenlang woonde zij met haar gezin in Heemstede. De laatste periode van haar leven verbleef 
ze in De Molenweid. We hebben haar begraven in Heemstede, na haar te hebben toevertrouwd aan de Heer die niet gekomen 
is om gediend te worden, maar om te dienen, en die met de inzet van zijn leven ook voor haar de weg naar het eeuwige leven 
heeft geopend.

Harmen de Vries
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Lief en leed

Op 3 juni overleed mw. Anke Brummelkamp op de leeftijd van 
94 jaar. Elders in Kerkonderweg kunt u een In Memoriam van 
haar lezen.
Iedere keer ontroert het weer: mensen die we zo goed gekend 
hebben, en dan ineens weg zijn. Ook al hebben ze een hoge 
leeftijd bereikt: ze hoorden er zo bij en kunnen door ons moei-
lijk gemist worden. Dat geldt voor ons als leden van deze 
gemeente, maar natuurlijk nog meer voor hun allernaasten. 
Ook vanaf deze plek wensen we hen troost toe in hun verdriet, 
en nieuwe moed om het leven weer aan te gaan. 

Voor al zieke mensen bidden we om kracht, en vertrouwen. 
Kracht om dit allemaal te dragen. Vertrouwen dat ze, ondanks 
alles, in Gods handen zijn.

Ook andere, hier niet genoemde, gemeenteleden zijn in zorg 
om hun gezondheid. Je ziet soms niets aan hen, maar toch is 
er angst en ongerustheid. Zorgen zijn er ook om kinderen of 
kleinkinderen. Wat zijn we kwetsbare mensen. Maar o zo kost-
baar. ‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens’, schreef dominee 
Okke Jager eens. Het zijn woorden uit een prachtig gedicht 
van zijn hand: 

Verraadt ons aller angst zich niet 
in wie het leven weerloos liet?

De glasglans stemt de blazer mild.
De kaarsvlam vormt de hand tot schild.

De krokus wijst beton zijn grens.
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.

Terugblik

Voor de meeste gehouden activiteiten verwijs ik naar de 
rubriek van de werkgroep Inspiratie.
Op deze plek wil ik nog noemen de gezellige lunch op 19 juni 
bij ‘Kraantje Lek’. We waren met velen. De pannenkoeken waren 
heerlijk en de gesprekken aangenaam. Dank aan de Activitei-
tencommissie die iedere maand weer iets organiseert! Doet u 
de volgende keer ook mee?!

Tot slot

Mijn vakantie deze zomer is vanaf 17 juli tot en met 7 augustus. 
Tot en met 31 juli zal Harmen de Vries voor mij waarnemen. De 
laatste week doet Henk Reefhuis dat, ook voor de leden rond 
het Kruispunt. Op het antwoordapparaat van mijn vaste tele-
foon hoort u wie u kunt bellen.
Rest me u en jullie allen een fijne zomer toe te wensen, waar 
u ook bent!

Met een hartelijke groet,
Gilda Polderman
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In memoriam: Johanna Brummelkamp – Hanschke

Op 3 juni is Anke Brummelkamp overleden, 94 jaar oud.
Anke Hanschke werd geboren in Apeldoorn. Ze had een fijne jeugd, waarin ze op de padvin-
derij en op de meisjesvereniging zat. Maar waarin ze ook de oorlog meemaakte, die niet 
alleen angstig was, maar haar ook vormde. 
Ze hielp haar moeder vaak met de zorg voor de jongere drie zusjes.
Zorgzaam is ze altijd gebleven. Ook voor haar man Bert, waarmee ze in 1956 trouwde. 
Ze hadden een goed huwelijk, kregen drie kinderen (Cees, Fred en Wilma) en deelden de 
liefde en zorg voor de kinderen en kleinkinderen. Anke stond garant voor de rust en de 
harmonie in huis.

Ze voelde zich nauw verbonden met de kerk, en zette zich ervoor in via Open Vensters. Het 
geloof was belangrijk voor haar, en het gaf haar steun als ze dat nodig had.
De jaren dat Bert met Alzheimer te kampen had, waren moeilijk. Uiteindelijk moest hij in 
een verpleeghuis worden opgenomen. Anke bleef hem trouw bezoeken. Toen hij in 2008 
overleed, gaf dat veel verdriet. Maar ook daarna bleef Anke hem nog trouw, in het wekelijks 
verzorgen van zijn graf.

Een paar jaar geleden werd bij haar de ziekte van Parkinson geconstateerd. Het maakte haar steeds afhankelijker. Toen het thuis 
niet meer ging, verhuisde ze naar Huis ter Hagen. Ze miste de Dorpskerk erg, maar ze bezocht daar de kapeldiensten, en ze 
deed met heel veel dingen mee: gespreksgroepen, yoga, schilderen, gymnastiek. En ook daar maakte ze bewust contact met 
mede-bewoners en probeerde ze iets te betekenen.
Ze was dankbaar voor haar leven, en hechtte eraan. Toen ze een paar jaar geleden voor de keus stond: haar been laten ampu-
teren of overlijden koos ze volmondig voor het eerste.
Pas toen het echt niet meer ging, kon ze vol vertrouwen haar leven uit handen geven. Ze wist dat er voor haar een plaats zou zijn 
bij haar liefdevolle Vader in de hemel.
De kinderen, klein- en achterkleinkinderen zullen haar missen. De diepgaande gesprekken, haar blijdschap bij het zien van hen, 
haar meelevendheid en voortdurende zorg, het zijn onvergetelijke herinneringen. Laten die hen tot troost zijn.

Gilda Polderman
(Op verzoek van de familie vermeld ik hun contactadres: C.Brummelkamp, Acacialaan 28, 2061 GR Bloemendaal)

Bedankt

Lieve mensen,

Totaal  verrast was ik dat ik de bloemen van de kerk 
mocht ontvangen.
Heel veel dank voor dit onverwachte geschenk.

Vriendelijke groeten,
Elly Kamkes
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Van de activiteitencommissie Dorpskerk

Nu de zomervakantie bijna begint, kunnen we terugkijken op een fijn seizoen vol mooie en goedbezochte activiteiten. We begonnen 
in september met een gezellige koffieochtend, gevolgd door een heerlijke lunch, mooie vieringen, een interessante fotoreportage, 
een lezing en natuurlijk de quiz. In mei keken we naar de film “Dancing with the Birds”. En in juni sloten we het seizoen af met de 
traditionele pannenkoekenlunch, dit jaar bij “Kraantje Lek”. 

Na de zomer pakken we de draad weer op en gaan we nieuwe activiteiten organiseren. 
U bent dan allen weer van harte welkom. En er is altijd ruimte voor gasten!

Namens de activiteitencommissie wens ik u een fijne zomer!
Tanja de Boer

Cantorij

Dinsdagavond 10 juni j.l. vond, van dit seizoen de laatste cantorij 
repetitie plaats.
O.a. Rinus van Loo werd gemist, doch na enige tijd verscheen hij 
alsnog in de hoedanigheid van pastoor Martinus uit Weert.
Op smaakvolle en grappige wijze sloot hij min of meer het 
seizoen af.
Daarbij werden extra bedankt:
• Elina Keijzer voor haar gedreven en kundige leiding
• Elly Kamkes verzorgt trouw koffie en thee
• Henk Magre verzorgt toegewijd de muziek.

Na de zomervakantie start de cantorij op 26 augustus weer met 
de repetities.
Wij weten dat u onze muzikale 
ondersteuning in de eredien-
sten op prijs stelt.
Als u nu denkt ik wil daar ook 
wel actief aan bijdragen, u 
bent van harte welkom.
Dinsdagavond is repetitie 
avond van 20.00 tot 21.30 uur.

U kunt zich bij Elina Keijzer of 
Els Kamerbeek melden, bij mij 
kan ook, ik zorg
dan dat het op goede plek 
terecht komt.

Met hartelijke groet, namens de 
cantorij, Aart  Hoorn.
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Vanuit de werkgroep Inspiratie

Zo vlak voor de zomer blikken we vooral terug op onze laatste activiteiten, maar ook vooruit naar een net begonnen en nu al succesvolle serie 
over Kunst en Geloof. En de stiltewandelingen worden na de zomerstop ook vanaf eind augustus weer vervolgd.
Opnieuw een oproep om na te denken of u ons actieve en gezellige team na de zomer wilt komen versterken als ook Gilda Polderman onze 
werkgroep zal verlaten als ze in oktober met emeritaat gaat… De inspiratie komt vanzelf, ook als u/je bang bent dat je dat niet hebt. Enig 
organisatietalent is ook welkom!

Terugblik: Bas Ragas

Op zondagmiddag 25 mei konden gemeenteleden de voorstelling van Bas Ragas meemaken in het prachtige openluchttheater 
Caprera, middenin de duinen. 
Is er nog een plek voor liefde, stilte en twijfel in deze onrustige en veranderende wereld? Antwoorden op deze vraag zocht Bas in 
het eeuwenoude verhaal van de Bijbel. Zo bracht hij de Bijbel heel dichtbij. Samen met Lieke van den Broek omlijstten ze het met 
prachtige liedjes.
 

 
Soep & Spirit

Het is fijn om met een groep mensen af en toe samen te komen, wat te eten, te 
drinken en met elkaar te praten over een bepaald onderwerp.
Op donderdagavond 12 juni kwamen we weer bij elkaar, bij ondergetekende thuis. 
We gingen dieper in op het thema ‘Talenten’, ingebracht door Simone Meulenbelt. 
Ze introduceerde het met Bijbelse figuren die elk weer andere eigenschappen en 
talenten bezaten. Konden we ons met één van hen identificeren? Wat doen wij met 
onze talenten? Moet je er überhaupt wel perse iets mee doen? Nemen we genoegen 
met alleen dat te doen wat ons makkelijk afgaat, of durven we uit onze comfortzone 
te stappen? Het was verbindend en inspirerend om zo met elkaar in gesprek te 

gaan.

Als u, of jij, ook eens wilt aanschuiven, laat het dan weten: 
gildapolderman@planet.nl / 06-5834656. Van harte 
welkom!
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Verslag eerste bijeenkomst in de reeks Kunst & geloof: 
                 

 Marc Chagall, Hemelse vensters
Chagall door Kick Bras

Kick Bras nam ons mee in het leven en 
het werk van Marc Chagall. Hij is een 
van de grootste schilders van de twin-
tigste eeuw. Zijn leven was roerig met 
emigraties van Rusland naar Frankrijk 
en Amerika, oorlog en jodenvervol-
ging. Zijn grote liefde Bella overleed 
helaas jong. In zijn werk, waar zowel 
schilderijen als glas in lood ramen 
waren, vielen een aantal zaken op: zijn 
krachtig kleurgebruik, zijn vrije manier 

van schilderen en terugkerende symbolen. Wij hebben stil gestaan bij zijn joodse achter-
grond en zijn weergave van Bijbelse beelden, ook uit het Nieuwe Testament. Chagall is 98 
jaar geworden en overleed in 1985. Het was een mooie avond, met pauze in de tuin van de 
Dorpskerk en een goede opkomst van 17 personen.
 
Reserveer vast in uw agenda de volgende bijeenkomst in deze reeks van Kunst & geloof: ‘Iconen en je eigen levensverhaal’

Deze tweede lezing gaat over Iconen en zal gegeven worden door Marianne Vonkeman. Dit zal zijn op woensdagavond 24 september. 
Inloop start om 19:45 uur en begint om 20:00uur. De locatie (Dorpskerk of Kruispunt) wordt nog bekend gemaakt.
Marianne neemt een aantal iconen mee en zal iets vertellen over iconen en over welke rol ze spelen in haar eigen leven. Iconen zijn 
een soort tijdloze preken. Er zit uitleg van het geloof in de manier waarop ze zijn geschilderd. Marianne zegt hierover: ‘Soms maakt 
het me bewust van vergeten zaken, soms wijzen ze me een weg en altijd geven ze een onverwachte bemoediging’.
Meld u hiervoor aan via akke.armande@gmail.com

Stiltewandelingen
 
Na de wandelingen van 28 juni en 12 juli houden we een zomerstop. En vanaf eind augustus lopen we 
weer richting herfst op de data 30 augustus, 13 september, 27 september, 11 oktober en 25 oktober. We 
trekken om 9.30 uur vanaf de fietsenstalling in duingebied Duin en Kruidberg in, om halverwege een 
inspirerende tekst te horen, waar we de resterende wandeling over kunnen denken. De wandelingen 
duren ongeveer 3 kwartier tot een uur. 

U hoeft u niet op te geven, maar mocht u willen weten of de wandeling doorgaat ivm slecht weer of 
dat we heel even op u wachten omdat u nog onderweg bent, belt u dan naar Margreet Baalbergen, 
tel. 06-41073650.

Meditatie op de maandagmorgen

In het Kruispunt Velserbroek kan je elke maandagmorgen tussen 9.00 en 9.30 uur een plek vinden om met elkaar in stilte te medi-
teren. Je hoeft je niet van te voren aan te melden. Je komt binnen, en zoekt een plekje. Dan gaat 3 maal de gong en zijn we 25 
minuten stil tot de gong weer gaat. Daarna is er, voor wie wil, gelegenheid tot koffie drinken.
Met elkaar, in stilte, Gods aanwezigheid zoeken, is een bijzondere manier om de week te beginnen. Wees welkom!

Namens de werkgroep Inspiratie,
Gilda Polderman, Armande Akke, Marja van Leeuwen, Lieke van Beek en Margreet Baalbergen
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Van de Diaconie

Nieuwe diaken
Tijdens de kerkdienst in de Dorpskerk op 15 juni jl. is Elias van der Plicht door ds. Gilda Polderman bevestigd tot diaken. We zijn erg 
blij dat Elias onze Diaconie komt versterken. Hij vertelt over zichzelf:
“Ik ben Elias van der Plicht, in 1983 geboren in Leiden en als historicus werkzaam voor verschillende opdrachtgevers in de erfgoed-
sector en journalistiek. Met mijn vrouw Elizabeth en onze kinderen Lucas (10) en Laura (8) ben ik ruim een jaar geleden verhuisd naar 
Haarlem-Noord. In Leiden waren we lid van de wijkgemeente Hooglandse Kerk. Bij onze zoektocht naar een nieuwe kerkgemeen-
schap kwamen we na enige tijd uit bij de PG Santpoort & Velserbroek, waar we ons direct bijzonder welkom voelden. Compliment 
voor u: het verschil met de ontvangst in andere kerken waar we ons oriënteerden was groot. Als nieuwe diaken wil ik me de komende 
jaren graag inzetten voor de gemeenschap in Santpoort en Velserbroek”.

Bevestiging Elias van der Plicht

Autorijdienst Santpoort 
Met veel plezier rijden in Santpoort tien vrijwilligers, ieder op 
hun beurt, kerkgangers naar de kerkdiensten. Sinds kort zijn 
er in Santpoort-Noord en in Santpoort-Zuid geen kerkgangers 
meer die als vaste routine elke zondag opgehaald worden. De 
vrijwilligers blijven natuurlijk klaar staan. Als u regelmatig of een 
enkel keertje opgehaald wilt worden, laat u het ons dan weten? 
Achterop elk kerkblad vind u het rooster van de chauffeurs. 

Ontvangen collecten 
Collecten april
  6 april PKN / Zending    199,30
13 april PKN / Missionair Werk   218,50
17 april Diaconie     139,80
19 april Diaconie     102,80
20 april PKN / Noodhulp    488,63
27 april Diaconie DOEL (Inloophuis Sanpoort) 280,70
Via bank is ontvangen € 10,00 en dat wordt verdeeld over bovenstaande collecten.
Voor Kerk is ontvangen € 1.052,37.

Collecten mei
  4  mei  PKN / Noodhulp    195,40 
11 mei PKN / Zending    195,22 
18 mei Diaconie     179,70 
25 mei WG KiA - project Z 009401   246,40 
29 mei Diaconie         54,30 
Via bank is ontvangen € 22,00 en dat wordt verdeeld over bovenstaande collecten.
Voor Kerk is ontvangen €  679,98.
In mei ontvingen we ook twee giften van € 100,00 en € 150,00, waarvoor onze bijzondere dank!
       Namens de Diaconie, Simone Meulenbelt 
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Van de Dammersboog 30

Zoals bekend wordt de Dammersboog 30 sinds begin maart bewoond door een gezin. Tijdens de eerste weken van hun verblijf was 
het contact tussen het ‘buddy-team’ van onze kerk met de bewoners regelmatig. Inmiddels is ons contact minder intensief omdat dat 
ook minder nodig is. We hielpen bij de aanschaf van fietsen voor iedereen. Daarmee gaan de kinderen naar school en de jong volwas-
senen naar hun cursussen. Ook werden bewoners door ons begeleid met bezoek aan arts, gemeentehuis, sportlocatie en bibliotheek. 
De weg naar al deze locaties werd door het gezin snel opgepakt en nu doen ze dat allemaal zelf. Communicatie gaat via whatsapp in 
het engels. Zij weten ons te vinden en wij hen. Dat we met hen op deze manier kunnen communiceren is wel heel prettig. Begin juli 
zijn de buddy-team leden uitgenodigd om bij het gezin te komen eten. Naar dat persoonlijk contactmoment zien we uit.

Het ziet er naar uit dat de woning ook in de periode november tot maart 2026 aan de gemeente Velsen verhuurd kan blijven. Het 
CvK en de kerkenraad zijn hierover met elkaar in gesprek. Voor de bewoners van de woning alsook voor de gemeente Velsen is het 
wellicht een opluchting dat de druk om een nieuwe woning te vinden voor dit gezin minder wordt. En voor onze kerk is gebruik in 
deze vorm prettig en nuttig.

Het buddy-team

De Beleidscommissie

Al een hele tijd heeft u niets van onze commissie gehoord. We zijn een beetje in winterslaap geweest, eerlijk gezegd. Maar inmiddels 
zijn we weer onder stoom.

Wat is de stand van zaken:
• Onze huidige opdracht is: onderzoek welke opties er zijn voor het gebruik van onze beide gebouwen t/m 2030. Met als uitgangs-

punt dat onze beide 'vierplekken' tot in ieder geval 2030 in Santpoort en Velserbroek blijven.
• We hebben daarom eerst in kaart gebracht wat het huidige kerkelijk gebruik van de gebouwen en de zalen is en wat er aan 

ruimtes nodig zijn om dit kerkelijk gebruik tot 2030 voort te kunnen zetten. 
• En tegelijk is er geïnventariseerd welke ruimtes we verhuren en wat sowieso de kosten en inkomsten van onze gebouwen zijn.

De conclusie van de commissie is:
• dat commerciële verhuur vooral aantrekkelijk is als we een ruimte permanent aan derden kunnen verhuren. Dat geeft ons de 

minste belasting en verzekert ons van vaste inkomsten. 
• dat we feitelijk in elke kerkgebouw aan 1 ruimte voor kerkelijk gebruik genoeg hebben. Overige ruimtes zouden voor derden 

beschikbaar kunnen zijn.
• voor verhuur aan derden kunnen verschillende groepen worden onderscheiden, bv gemeenschapsfuncties, culturele functies, 

puur commerciële huurders e.d. We vragen de kerkenraad wat hun voorkeur heeft en of ze mee willen denken.

Op 16 juni is er op de kerkenraad over de rapportage van de beleidscommissie gesproken. Daar is het volgende besloten:
• in de Dorpskerk kunnen we voor kerkelijke functies niet alleen met de Ontmoetingsruimte toe, ook de consistorie is nodig. Dus 

2 ruimtes.
• in het Kruispunt is maar 1 van beide zalen nodig, de andere zaal (en de consistorie) kunnen worden verhuurd. 
• verhuur van ruimtes voor b.v. een rouwkamer voor een uitvaartonderneming wordt op dit moment niet opportuun geacht. 

Gemeenschapsfuncties hebben de voorkeur van de kerkenraad.

We gaan hiermee als beleidscommissie weer aan de 
slag. In overleg met het College van Kerkrentmees-
ters gaan we op zoek naar meer vaste huurders. Als 
we hiermee jaarlijks .circa €50.000 extra inkomsten 
kunnen verwerven, hebben we berekend dat dan, 
inclusief alle overige inkomsten en uitgaven, alle 
gebouwkosten gedekt hebben

de beleidscommissie Willem Passchier, Marja van Leeuwen, 
Jan-Dirk Enschedé, Erik van der Kooij en Gerrit Out  
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DANK VOOR DE PAASKAARS  VAN DE DORPSKERK VOOR DE ARK

Wat een verrassing toen Coba en Annelieke in mei de Paaskaars van de Dorpskerk brachten voor de Ark. Hartelijk dank namens alle 
mensen van de Arkgemeenschap. Onze twee kerken zijn al jaren betrokken, al was het alleen maar omdat er nogal wat vrijwilligers 
uit onze kring zijn, maar er is meer, wat misschien niet iedereen weet:
De Ark is een woon- en werkplaats (en tuin) waar mensen met en zonder verstandelijke beperking samen leven, werken, maar ook 
VIEREN. Onlangs vierden we ons tienjarig bestaan. Basisprincipe van de Ark is dat verschillen verrijken en dat iedereen gezien en 
gewaardeerd wordt. Arkmensen zijn heel creatief in vieren: alle verjaardagen, jubilea, onthaaldagen, kerkelijke en seculiere feesten 
worden uitbundig gevierd. Het zijn gelegenheden waar mensen die er wonen en mensen van buiten op een bijzondere manier 
gemeenschap ervaren. En alles wordt altijd gedeeld: bij grote bijeenkomsten is het altijd wat wij vroeger een  ‘Amerikaanse fuif’ 
noemden: er zijn allerlei gerechten te kust en te keur omdat iedereen wat meebrengt. Misschien kan ik het beter ‘de wonderbaarlijke 
vermenigvuldiging’ noemen die wij kennen uit het evangelie toen er maar twee broden en vijf vissen waren voor de menigte.

Behalve deze ‘vieringen’ is er een WEKELIJKSE viering in de kapel van begraafplaats Adelbert aan de Dennenweg 16 in Bloemendaal. 
Op die plek staat nu onze Paaskaars, die eind mei in gebruik is genoemen. In deze viering van ongeveer drie kwartier wordt aan het 
begin de grote kaars aangestoken. We heten elkaar welkom en zingen liederen uit een speciale Arkbundel. We luisteren naar teksten 
die vaak beeldend worden gebracht, al dan niet uit de Bijbel, maar ook andere bronnen zijn belangrijk. Daarna is het stil en dan is er 
gelegenheid om kaarsjes aan te steken aan de grote kaars, voor iets of iemand waar je aan denkt, die je in het zonnetje wilt zetten of 
waar je je zorgen om maakt. Een wekelijks terugkerend ritueel waar iedereen aan deel mag nemen en ik mag wel zeggen het hoog-
tepunt van de viering.

Een delegatie uit de viering van eind mei               Ilse steekt voor het eerst onze kaars aan’

Daarom is de grote Paaskaars die nog lang mee kan, zo welkom. Kenmerkend voor de Ark is dat er een week later al een aparte 
houder is gemaakt door een vader van een van onze bewoners. 
Bijzonder is ook dat we al een lange band hebben met elkaar omdat er jaren geleden, toen de Ark nog opgericht moest worden, in 
de Dorpskerk verschillende bijeenkomsten geweest zijn ter voorbereiding, toen nog met Ans van Keulen, die ons helaas ontvallen is.

Graag nodig ik gemeenteleden die eens een viering willen bijwonen van harte uit. Elke vrijdagmiddag om vijf uur aan het eind van 
de Dennenweg (nr 16) in Bloemendaal.
U passeert eerst de tuin rechts dan links de school waarin de werkplaats en het kantoor zijn gevestigd en aan het eind rechts, vlak 
voor de bocht is de begraafplaats met kapel.
Dan kan u met eigen ogen zien hoe de Paaskaars van 2024 een tweede zinvol leven leidt.

          Ineke Clement
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Bijdrage aan Kerk Onderweg van het CvK

19 juni 2025
Afgelopen zondag hebben we in de Dorpskerk een ontruimingsoefening gehouden. Gerrit Out heeft uitgelegd dat een ontruiming 
hoort bij de Risico Inventarisatie ven de kerk: we moeten weten wat er fout kan gaan, hoe vaak het fout kan gaan en wat we doen om 
dat te voorkomen en op te vangen. De oefening van afgelopen zondag hoort daarbij. We hebben geleerd dat we wat zaken verder op 
orde moeten maken. Als er echt een calamiteit is, wat is dan de rol van de koster, de ouderling van dienst, de dominee? Hoe weten we 
hoeveel mensen er in de kerk zijn en dat iedereen dus buiten is? Zijn de vluchtuitgangen bekend? Is het verzamelpunt gemakkelijk 
te vinden? Zijn de vluchtwegen duidelijk en bereikbaar? En zijn er onderweg naar buiten nog obstakels, zoals plotselinge afstapjes?
We gaan deze zomer hier een protocol voor maken, met betrokkenen doornemen en zullen in het najaar een echte ontruimingsoe-
fening gaan houden. Mochten jullie nog tips hebben dan kunnen jullie die melden aan Gerrit of ondergetekende.
Bovenstaand geldt met name voor de Dorpskerk. Een mooie gelegenheid om ook het protocol voor Velserbroek weer eens kritisch 
te lezen en een oefening te houden.

In de vorige Kerk onderweg hebben we aangegeven dat we een EHBO-cursus gaan organiseren voor de kosters in de kerk. We hopen 
dit in september te kunnen doen op een twee- of drietal zaterdagen. Twee mensen van buiten de kostergroep hebben zich aange-
meld. Als er nog andere mensen zijn die willen deelnemen, horen we dat graag. Ook dan een mailtje naar ondergetekende.

In het voorjaar hebben we een oproep gedaan om éen maal per twee maanden gezamenlijk het onkruid op het kerkplein voor de 
Dorpskerk weg te halen. De eerste keer, in april, is er niemand op deze oproep ingegaan. Het onkruid bij de deuren is weggehaald, 
dat was een uurtje werk. 21 juni is de tweede onkruid-plukdag, deze keer om 10 uur.

We zijn bezig met het jaarverslag. Jammer genoeg is dit niet gelukt voor de deadline van 15 juni. We hebben uitstel gevraagd en 
gekregen. We zijn heel ver op streek. We gaan ervan uit dat we een samenvatting van de voorlopige cijfers voor 1 juli op de website 
van de kerk kunnen plaatsen.

We hebben gesproken over beloning van vrijwilligers. Het beleid van de kerk is dat vrijwilligers hun zeer welkome bijdrage, om niet 
leveren. Organisten zijn hiervan uitgezonderd. We hebben gekeken of het haalbaar is om een verklaring voor de belasting op te 
stellen, zodat per vrijwilliger duidelijk wordt hoeveel uur hij of zij in de kerk steekt en daarmee van de belasting kan aftrekken. We 
voorzien een grote administratieve last, die we eigenlijk niet kunnen tillen. Hoewel we nog kijken hoe we het beleid hierover kunnen 
aanscherpen, is de verwachting dat we deze verklaringen niet af gaan geven. 

Bericht vanuit de Kerkenraad

De kerkenraad heeft 26 mei en 16 juni 2025 vergaderd. De belangrijkste punten die behandeld zijn geef ik hier weer.

Voor het beroepingswerk is een beroepingscommissie samengesteld. Deze bestaat uit de volgende personen: Lieke van Beek, Vicky 
Koster, Aart Hoorn, Martine Roomer, Berta Menger, Ruud Hirdes, Alies Passchier, Hans Paap, Heim van der Velde en Paul Niemeijer. De 
KR is verheugd dat zij deze taak op zich willen nemen.
Aan de profielschets voor een te beroepen predikant en een profielschets van onze kerkelijke gemeente wordt hard gewerkt. De 
input voor de profielschets voor de predikant komt voort uit de reacties op de praatpapieren en de aan de Kerkenraad gestuurde 
bijdragen van individuele kerkleden. Voor de profielschets van de gemeente heeft de KR een concept opgesteld. Deze is in de kerk-
dienst van 22 juni verspreid in beide kerken. Als de reacties hierop zijn verwerkt zal ook de definitieve profielschets van de gemeente 
vastgesteld worden.
Met deze stukken kan de beroepingscommissie dan aan de slag. In een volgend kerkblad kan een bijdrage van de beroepingscom-
missie verwacht worden alsmede meer over de beide profielschetsen.
Naast deze meer inhoudelijke stukken wordt ook aan de formele voorwaarden voor het beroepen van een predikant gewerkt. 

Bij het bespreken van de profielschetsen hebben we ook stilgestaan bij de formulering en de vraag wat er (wel of niet) moet staan 
in een profielschets. Mag je ervan uitgaan dat een predikant wil bidden of moet je dat expliciet opschrijven? Ook de wijze van 
verwoorden is een thema. Moet je spreken van verschillen of kun je benadrukken dat er sprake is van verscheidenheid. 

Het beroepingwerk is ook thema geweest van het gemeenteberaad op 1 juni. Daar is de stand van zaken verteld en zijn de leden van 
de beroepingscommissie bekend gemaakt. De reacties zijn meegenomen bij het schrijven van de profielschetsen. 



Naast het vele werk ten behoeve van het beroepingswerk gaat ook het “gewone” kerkenwerk gewoon door.

Met de huidige (interim) predikanten is afgesproken dat ze voor pastoraat en een enkele kerkdienst 
beschikbaar blijven. Met Ds Harmen de Vries is het contract verlengd tot 31 december 2025. Ds Gilda Polderman zal na haar emeritaat 
in oktober 2 dagen per week pastorale werkzaamheden blijven verrichten tot maart 2026 (of tot er een nieuwe predikant is). Met al 
haar andere taken (bijv kerkenraadswerk en werkgroepen) zal ze in oktober stoppen.

De beleidscommissie heeft een voorstel geschreven over verhuur van ruimten in onze kerkgebouwen.
We hebben uitgebreid stilgestaan bij de vraag welke ruimten in onze kerken permanent voor kerkenwerk beschikbaar moeten zijn. 
Verhuur levert financiële middelen op maar vermindert gebruik voor kerkenwerk. Elders in dit blad leest u hier meer over in een 
bijdrage van de commissie.

De jaarrekening van de werkgroep Kerk in Actie is besproken. De kascontrolecommissie had enkele voorstellen voor aanpassingen 
die gevolgd worden. Doel is dat geld dat voor een bepaald doel is gegeven ook aan dat doel besteed wordt. De voorstellen waren 
gericht op waarborgen dat dat doel bereikt wordt. Met de werkgroep zal in het najaar weer een overleg plaatvinden.

Verder kwamen onderwerpen zoals de afstemming over de bijzondere diensten, een kerkordewijziging,  de startzondag, het opzetten 
van een beleidscommissie muziek, aanpassing van de plaatselijke regeling en de vog.- verklaring aan de orde.

Tot zover het bericht vanuit de Kerkenraad. Zoals altijd meld ik dat u voor vragen, bedenkingen of opmerkingen kunt mailen naar mij 
via krscriba@pg-spvb.nl of mij of een KR-lid aanschieten in de kerk.

 Met vriendelijke groet, Namens de Kerkenraad
Leo Kruisselbrink, Scriba KR Santpoort Velserbroek 
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Maandelijkse Columnvan Ds. Verhoeff

Wonderen

26 mei 2025
Eerst maar de cijfers. Gaat u even zitten, want die doen pijn. In 2024 verloor de Protestantse Kerk 
43.000 leden, het jaar daarvoor waren dat er 47.000. Wie de lange lijn bekijkt schrikt nog meer. Tussen 
2015 en 2025 verloor onze kerk 583.000 leden. Het totale ledental van de kerk daalde in die jaren van 
1.970.000 tot 1.387.000. Dat is een verlies van 30% in 10 jaar.
Toen ik deze cijfers onder ogen kreeg moest ik even gaan liggen. Natuurlijk is krimp niet iets nieuws, en ik kende ook het percentage 
van 2 tot 3% ledenverlies per jaar. Maar ik schrok van 30% in 10 jaar. Misschien bewijst dat vooral dat rekenen niet mijn sterkste kant 
is, maar zelfs ik begrijp dat er dan over 20, 25 jaar een afgrond gaapt. Of eerlijker: dan houdt het op.
Een uurtje liggen in een donkere kamer hielp. Ik sprong nog niet meteen op, sinds ik de 60 gepasseerd ben kraakt er sowieso wel 
wat. Maar er was in mijn hoofd in ieder geval ruimte gekomen voor andere beelden dan inktzwarte luchten en hagelstenen zo groot 
als eieren.

In diezelfde week zag namelijk ook het onderzoek ‘God in Nederland’ het licht. Sinds 1966 verschijnt dat elke 10 jaar en leert ons dan 
veel over trends in geloven en kerk. De grote lijn is: sinds 1966 is elke generatie minder gelovig en minder kerkelijk dan de voorgaande.
Cijfers wijzen uit dat er in die langjarige trend nu een breuk waarneembaar is. Geloof het of niet, maar Generatie Z (globaal: geboren 
na 2000) is duidelijk geloviger en kerkelijker dan voorgaande generaties. Twee uitspraken uit het onderzoek die illustratief zijn: ‘We 
missen houvast, en dan ga je zoeken. Zo vond ik God.’ En: ‘We missen verbinding. De kerk biedt dat.’
Een keerzijde is er ook. Als het om ethische onderwerpen gaat is Gen Z behoudend. Ze staan negatiever tegenover homoseksuali-
teit en wijzen abortus vaker af. Volgens de onderzoekers past dat in een breder beeld van de ‘conservatieve heroriëntatie’ van veel 
jongeren.
Voor ons als kerk zijn het verwarrende tijden. Aan de ene kant zet de krimp dus met kracht door. Aan de andere kant gloren er heel 
voorzichtig eerste tekenen van nieuwe belangstelling en nieuwe gelovigen. Die vinden voor een deel een plek bij evangelische 
gemeenschappen als Mozaïek, maar echt: ook in gemeenten van onze eigen Protestantse Kerk.
Of de zon nu gaat schijnen en het zwarte zwerk breekt, weet ik niet. De kerk is veel minder maakbaar dan we lang dachten. In mijn 
donkere kamer wieg ik dus heen en weer tussen hoop en vrees. En ik herinner me wijze woorden van Haaije Feenstra, ooit directeur 
van de Dienstensorganisatie. Hij zei vaak: ‘Ik geloof in wonderen. Echt. Maar ik kan ze niet begroten.’



Juli
vrijdag 4 juli Galaten 5,1-12
zaterdag 5 juli Galaten 5,13-26
zondag 6 juli Galaten 6,1-10
maandag 7 juli Galaten 6,11-18
dinsdag 8 juli Deuteronomium 19,1-10
woensdag 9 juli Deuteronomium 19,11-21
donderdag 10 juli Lucas 9,51-62
vrijdag 11 juli Lucas 10,1-16
zaterdag 12 juli Lucas 10,17-24
zondag 13 juli Lucas 10,25-37
maandag 14 juli Lucas 10,38-42
dinsdag 15 juli Deuteronomium 20,1-9
woensdag 16 juli Deuteronomium 20,10-20
donderdag 17 juli Deuteronomium 21,1-9
vrijdag 18 juli Kolossenzen 1,1-11
zaterdag 19 juli Kolossenzen 1,12-23
zondag 20 juli Kolossenzen 1,24–2,5
maandag 21 juli Kolossenzen 2,6-15
dinsdag 22 juli Kolossenzen 2,16–3,4
woensdag 23 juli Psalm 75
donderdag 24 juli Deuteronomium 23,2-15
vrijdag 25 juli Deuteronomium 23,16-26
zaterdag 26 juli Psalm 28
zondag 27 juli Lucas 11,1-13
maandag 28 juli Lucas 11,14-23
dinsdag 29 juli Lucas 11,24-28
woensdag 30 juli Lucas 11,29-36
donderdag 31 juli Lucas 11,37-44

Augustus
vrijdag 1 augustus Lucas 11,45-54
zaterdag 2 augustus Lucas 12,1-12
zondag 3 augustus Lucas 12,13-21

maandag 4 augustus  Lucas 12,22-32
dinsdag 5 augustus  Kolossenzen 3,5-17
woensdag 6 augustus  Kolossenzen 3,18–4,6
donderdag 7 augustus  Kolossenzen 4,7-18
vrijdag 8 augustus  Deuteronomium 24,1-9
zaterdag 9 augustus  Deuteronomium 24,10-22
zondag 10 augustus  Lucas 12,33-40
maandag 11 augustus  Lucas 12,41-48
dinsdag 12 augustus  Deuteronomium 25,1-10
woensdag 13 augustus  Deuteronomium 25,11-19
donderdag 14 augustus  Deuteronomium 26,1-11
vrijdag 15 augustus  Deuteronomium 26,12-19
zaterdag 16 augustus  Psalm 54
zondag 17 augustus  Lucas 12,49-59
maandag 18 augustus  Lucas 13,1-9
dinsdag 19 augustus  Lucas 13,10-21
woensdag 20 augustus  Deuteronomium 27,1-13
donderdag 21 augustus  Deuteronomium 27,14-26
vrijdag 22 augustus  Psalm 55,1-16
zaterdag 23 augustus  Psalm 55,17-24
zondag 24 augustus  Lucas 13,22-30
maandag 25 augustus  Lucas 13,31-35
dinsdag 26 augustus  Deuteronomium 28,1-14
woensdag 27 augustus  Deuteronomium 28,15-29
donderdag 28 augustus  Deuteronomium 28,30-44
vrijdag 29 augustus  Deuteronomium 28,45-57
zaterdag 30 augustus  Deuteronomium 28,58-69
zondag 31 augustus  Lucas 14,1-14

September
maandag 1 september  Lucas 14,15-24
dinsdag 2 september  Lucas 14.25-35
woensdag 3 september  Psalm 33
donderdag 4 september  Deuteronomium 29,1-14
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Bijbelleesrooster 5 juli tot en met 4 september 2025

Stilleven met bijbel, 1885
Vincent van Gogh (1853-1890)
Olieverf op doek, 65.7 x 78.5 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam
(Vincent van Gogh Stichting)
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AgendA

• MAAndAg 7 juli 9.00 uur  StilteMeditAtie KruiSpunt, KerKzAAl

• MAAndAg 7 juli14.00 uur  CreAtieve MAAndAgoChtendgroep Kop vAn de hAven

• dinSdAg 8 juli 9.00 uur  KledingbeurS KruiSpunt, KerKzAAl

• zAterdAg 12 juli 9.30 uur  StiltewAndeling duin en Kruidberg

• MAAndAg 14 juli 9.00 uur  StilteMeditAtie KruiSpunt, KerKzAAl

• dinSdAg 15 julii 9.00 uur  KledingbeurS KruiSpunt, KerKzAAl

• MAAndAg 21 juli 9.00 uur  StilteMeditAtie KruiSpunt, KerKzAAl

• zondAg 22 juli 11.00 uur  ontruiMingSoefening dorpSKerK, KerKzAAl e.d.

• MAAndAg 28 juli 9.00 uur  StilteMeditAtie KruiSpunt, KerKzAAl

• dinSdAg 29 juli 9.00 uur  KledingbeurS KruiSpunt, KerKzAAl

• MAAndAg 4 AuguStuS 9.00 uur StilteMeditAtie KruiSpunt, KerKzAAl

• dinSdAg 4 AuguStuS 9.00 uur KledingbeurS KruiSpunt, KerKzAAl

• MAAndAg 11 AuguStuS 9.00 uur StilteMeditAtie KruiSpunt, KerKzAAl

• dinSdAg 12 AuguStuS 9.00 uur KledingbeurS KruiSpunt, KerKzAAl

• MAAndAg 18 AuguStuS 9.00 uur StilteMeditAtie KruiSpunt, KerKzAAl

• dinSdAg 19 AuguStuS 9.00 uur KledingbeurS KruiSpunt, KerKzAAl

• MAAndAg 25 AuguStuS 9.00 uur StilteMeditAtie KruiSpunt, KerKzAAl

• MAAndAg 25 AuguStuS 14.00 uur CreAtieve MAAndAgoChtendgroep dorpSKerK, ontMoetingSruiMte

• dinSdAg 26 AuguStuS 9.00 uur KledingbeurS KruiSpunt, KerKzAAl

• zAterdAg 30 AuguStuS 9.30 uur StiltewAndeling duin en Kruidberg

• MAAndAg 1 SepteMber 9.00 uur StilteMeditAtie KruiSpunt, KerKzAAl

• MAAndAg 1 SepteMber 14.00 uur CreAtieve MAAndAgoChtendgroep dorpSKerK, ontMoetingSruiMte

• dinSdAg 2 SepteMber 9.00 uur KledingbeurS KruiSpunt, KerKzAAl
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Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud Kerkhoff
Uitvaartzorg

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

          Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

Ruud  Kerkhoff

� Inspecties
� Meerjaren prognoses

� Offerte beoordeling
� Bestekken

� Directievoering
� Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties �roltrappen �rolpaden �gevelonderhoud

R.J.H.(Roel) Donken
Mobiel: 06 – 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedauw 6
1991 HS Velserbroek
tel:+31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:36  Pagina 1

BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven

een grote sortering

KNAPPEND VERS BROOD

en als vanouds HEERLIJK GEBAK

Project2:Opmaak 1 22-01-2014  17:39  Pagina 1

Zadelmakerstraat 64 | 1991 JW  Velserbroek
T 023 520 2000 | info@cornegge.nl | www.cornegge.nl

Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl



Vragen, een overlijden melden? 06 300 93 482 
info@pattyduijn.nl www.pattyduijn.nl   

Begeleiding bij leven en afscheid
Team Patty Duijn

–  Specialist in luisteren en vertalen van wensen
–  Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid
–  Expert in gespreksvoering terminale situaties
–  Begeleiding met oog voor detail en eigenheid
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Uitvaartbureau

- Piëteitvolle uitvaartbegeleiding
- Alles in eigen beheer
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- auto’s: wit/zwart/grijs
- Voor iedereen, ongeacht
   waar u verzekerd bent

Samen naar een waardig afscheid.

Jan Gijzenkade 75
2025 BC  Haarlem
www.luvu.nl
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BEN VREMAN
Uw Warme Bakker
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Santpoort
deel 1, 2 en 3 
Schrijver en Santpoorter Guus hartendorf 
schrijft een reeks boeken over het Dorp 
Santpoort. Deel 1, 2 en deel 3. 

Voor degene die de reeks nog niet heb-
ben, is er nu een pakket te bestellen. 
Deel 1, 2 en 3 tesamen van € 69,50 voor 
€ 60,-- excl. verzendkosten. 

Voor bestelling: info@cornegge.nl

K. BOOT
SCHILDERWERKEN

TEL: 023-5384336      |      SANTPOORT-NOORD      |    GSM: 06-25278608

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

Hagelingerweg 59, 2071 CA Santpoort Noord
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebepaling van uw woning

www.wado.nl

alles onder één dak

Tel. 020-2134381
Mob. 0654336797

Delflandlaan 1
1062EA Amsterdam
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Vertrouwenspersonen
Heeft u te maken met misbruik van macht of vertrouwen 
door een predikant of functionaris van de kerk? Dan kunt u 
contact opnemen met (voor Santpoort) ds. Juup van Werk-
hoven, e-mail: juupvwerkhoven@gmail.com of telefoon: 
06 – 2304 2861 en (voor Velserbroek) Jody van der Velde 
telefoon: 06-45897084, e-mail: jody.velde@gmail.com. 
Zie ook onze website www.pg-spvb.nl/misbruik voor 
handreikingen en een protocol.

Velserbroek

Kruispunt
Algemeen

Autorijdienst 
Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan van 
tevoren naar dhr. Ton Zaal 023 5374896 of stuur een e-mail 
naar vbautorijdienst@pg-spvb.nl.

Kerk Velserbroek
KERKGEBOUW Het Kruispunt 
Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek t: 023-5374678 

BEHEERDER 
Willem Meesters t: 06 2252 1548
e: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT (tijdelijk)
Ds. Harmen de Vries t: 06-12586628 alleen op maandag en 
dinsdag, bij voorkeur tussen 12.30 en 13.30 uur 
e: dsharmendevries@pg-spvb.nl

BEZOEKCOÖRDINATOR 
Aart en Anneke Hoorn e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST VELSERBROEK
Adriaan Rensen, secr. e: vberedienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT VELSERBROEK
Aart Hoorn, secr. e: vbpastoraat@pg-spvb.nl

HART VOOR VELSERBROEK
Willem Griffioen, buurtpastor 
e: info@hartvoorvelserbroek.nl

Kerkdiensten 
Ook online te volgen, website: www.pg-spvb.nl
Tijdens de zomerweken alleen gezamenlijke diensten
6 juli
 10.00 u Kruispunt Mw. ds. Ineke Clement
13 juli
 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. Gilda Polderman
20 juli
 10.00 u Kruispunt Ds. Harmen de Vries
27 juli
 10.00 u  Dorpskerk Ds. Ari Molendijk
3 augustus
 10.00 u Kruispunt Ds. Gilda Polderman
10 augustus
 10.00 u Dorpskerk Mw. ds. Tjitske de Vries
17 augustus
 10.00 u Kruispunt Mw. Anouk Helmich
24 augustus
 10.00 u Dorpskerk Ds. Gilda Polderman
31 augustus
 10.00 u Kruispunt Ds. Harmen de Vries
 10.00 u Dorpskerk Ds. Tjalling Huisman

Contactinformatie 
KERKENRAAD 
Voorzitter: Suzanne de Mik 
e: krvoorzitter@pg-spvb.nl 
Scriba: Leo Kruisselbrink e: krscriba@pg-spvb.nl 
p/a Zon Bastion 3, 1991 PK Velserbroek 

KERKELIJK BUREAU 
Ruud Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl 
Post: Burg. Enschedélaan 65, 2071 AT Santpoort-Noord 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Gerrit Out e: cvkvoorzitter@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Hans van Alten 
e: cvkpenningmeester@pg-spvb.nl 
Administratie: Teun Zondag t: 023-5386064 
e: cvkbijdrageadministrateur@pg-spvb.nl 
Secretaris: Trees van Gastel e: cvksecretaris@pg-spvb.nl 
Bank: NL37 INGB 0000 1192 46 t.n.v. 
PROT GEM SANTPOORT VELSEBROEK 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: vacant e: cvdvoorzitter@pg-spvb.nl 
Secretaris: Simone Meulenbelt e: cvdsecretaris@pg-spvb.nl 
Penningmeester: Jan Bothof t: 06-49413571 
e: cvdpenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL23 INGB 0000 5371 80 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Santpoort-Velserbroek 
Post: kerkelijk bureau 

WERKGROEP INSPIRATIE
Gilda Polderman, secr. e: inspiratie@pg-spvb.nl

WERKGROEP KERK NAAR BUITEN
Secr. e: kerknaarbuiten@pg-spvb.nl

Bezoekgroep 
Contactpersoon: Foka Oosterhuis, t: 023 - 5381493

Autorijdienst 
Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)   
6  juli    dhr. J. Morren          023 5384366
13 juli          mw. A. Hurkmans        023 5371086
20 juli          mw. P. Muller          0625178153
27 juli          mw. S. Meulenbelt      0620247493
3  aug. dhr. J. Morren          023 5384366
10 aug. dhr. E. van der Kooij   0615890135
17 aug.  mw. A. Hurkmans        023 5371086
24 aug. mw. P. Muller          0625178153         
31 aug. dhr. J. Morren          023 5384366
Noord (coördinator dhr. J. Bothof 06-49413571)
6-jul dhr. H. Boot  023-5384336
13-jul dhr. D. van Dassen 06-45451231
20-jul dhr. E. Hup  023-5376153
27-jul dhr. J. Bothof 06-49413571
3-aug mw. S. van der Kaaij 06-21928058
10-aug dhr. M. de Groot 023-5376942
17-aug dhr. H. Boot  023-5384336
24-aug dhr. D. van Dassen 06-45451231
31-aug mw. C. van Woensel 023-5381515

Kerk Santpoort
KERKGEBOUW De Dorpskerk 
Burg. Enschedélaan 65-65a, 2071 AT Santpoort-Noord 
Ontmoetingscentrum t: 023-5378820 

BEHEERDER 
Gerrit Out t: 023-5378820 
e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl 

PREDIKANT 
Ds. Gilda Polderman t: 023-5834656 en 06-43715888 
e: dsgildapolderman@pg-spvb.nl 

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ 
Elina Keijzer t: 072-5120528 
e: dorpskerkorganist@pg-spvb.nl

WERKGROEP EREDIENST SANTPOORT
Els Kamerbeek, secr. e: speredienst@pg-spvb.nl

WERKGROEP PASTORAAT SANTPOORT
Gilda Polderman, secr. e: sppastoraat@pg-spvb.nl

Colofon
KERKBLAD REDACTIE
Henk Binnendijk, Els Kamerbeek, Yvonne Kruisselbrink en 
Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 
2082HA  Santpoort Zuid t: 06 15890135
e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING
Geen kerkblad ontvangen?  Mail: kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ
De Kopij voor Kerkblad nr. 6 t/m donderdag 21 augustus 
2025 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com
Website: http://www.pg-spvb.nl/

Collectebonnen 
Collectebonnen kosten € 1,00 per stuk; u kunt ze kopen 
door een veelvoud van €20,00 over te maken op bankreke-
ning NL37 INGB 0000 1192 46 ten name van: Protestantse 
Gemeente te Santpoort-Velserbroek. Graag vermelden 
“collectebonnen” en ook uw adres erbij. De bonnen worden 
dan binnen drie weken in uw brievenbus bezorgd.

WERKGROEP KERK IN ACTIE
Interne contacten: Theo Beskers 
e: kiasecretaris@pg-spvb.nl, 
Penningmeester: Herman Westerhoud t: 06 51185382, 
e: kiapenningmeester@pg-spvb.nl 
Bank: NL42 INGB 0001 7755 28 t.n.v. 
Kerk-in-Actie PG Santpoort-Velserbroek


